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51 - De nieuwe geboorte

 1 - DE NIEUWE GEBOORTE

Gefeliciteerd aan iedereen die deze Cursus voor Nieuwe Be-
keerlingen volgt, want het betekent dat jullie allemaal je leven 
aan Jezus hebben gegeven. 

Laten we onze Bijbels openen voor 
 Johannes 3:1-6

1. En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Ni-
codemus, een leider van de Joden.

2. Deze kwam ‘s nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, 
wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want 
niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet 
met hem is.

3. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, 
Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij 
het Koninkrijk van God niet zien.

4. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren 
worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer 
in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden?

5. Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als 
iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het 
Koninkrijk van God niet binnengaan.

6. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest 
geboren is, is geest.
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HET BELANG VAN DE NIEUWE GEBOORTE
De Bijbel zegt in Tessalonicenzen 5:23 dat 

we een geest, ziel en lichaam zijn. 
God is de Vader van de geesten

We zijn een geest en als we sterven gaat onze geest naar de 
hemel. Dat zei Jezus tegen Nicodemus, om in de hemel te ko-
men moeten we opnieuw geboren worden. 

We kunnen de vergelijking maken met een mobiele telefoon die 
niet gebruikt kan worden als er geen saldo of een lege batterij 
in zit. Jezus zegt dat om redding te ontvangen moet iemand 
levend worden gemaakt in de geest door te geloven dat alleen 
Jezus de enige Weg is. 

Johannes 14:6 
Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het 
Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Mensen proberen op vele manieren bij God te komen. Jezus 
zei dat de brede weg met vele wegen naar de ondergang leidt. 
Maar de enige weg die naar verlossing leidt is smal en die weg 
is Jezus. 

Laten we onze Bijbels openen in
Handelingen 4:12-

“ En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel 
geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij 
zalig moeten worden.” 

De Bijbel zegt dat redding alleen door Jezus Christus komt. 
In bepaalde katholieke landen wordt onderwezen dat er ver-
schillende manieren zijn om bij God te komen. 
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Zoals Maria en de heiligen, maar God zegt daar niets over. 

Afbeeldingen, afgoderij irriteert God. 

DE TIEN GEBODEN
Laten we onze Bijbels openen in Exodus 20:3
“De Tien Geboden”.
Exodus 20:3-5

3. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

4. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeeld-
ing van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of 
in het water onder de aarde is.

5. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, 
want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de 
misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het 
derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,

Er zijn veel mensen die zeggen dat ze in God geloven, maar 
tegelijkertijd zijn ze God ongehoorzaam, omdat de mensen 
die hen onderwijzen niet de waarheid van de Bijbel vertellen.

Er staat geschreven dat er alleen Redding mogelijk is in Jezus. 

De Bijbel zegt dat sommigen na hun dood naar de hemel gaan 
(de mensen door Christus gered) en dat anderen naar de hel 
of Hades gaan. 

De enige manier om het eeuwige leven met Jezus te leven is te 
erkennen dat we dit eeuwige leven alleen door Jezus kunnen 
ontvangen.  

1 - De nieuwe geboorte
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Aan het kruis van Golgota droeg Jezus al onze zonden, Hij was 
in alles onze plaatsvervanger. Hij overwon de hel, de demonen 
en waste ons schoon met zijn bloed. Redding is dat ik erken 
dat Jezus de enige Weg is. En zo geven we ons over aan God. 

Jezus blijft ons waarschuwen: breed is de weg die naar de 
ondergang leidt. 

Laat niemand denken dat hij de eigenaar van Redding is. Het is 
heel belangrijk dat je begrijpt dat Jezus Christus, onze Redder, 
de smalle weg is. 

Wie tot het einde volhardt in het Woord en in Christus, zal 
gered worden. 

DE GELIJKENIS VAN DE TIEN MAAGDEN
De Bijbel spreekt in  Mattheüs 25:1-13- “De gelijkenis van de 
tien maagden.” 

1. Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien 
meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bru-
idegom tegemoet.

2. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas.

3. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen 
olie met zich mee.

4. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun 
kruikjes.

5. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en 
vielen in slaap.
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6. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom 
komt, ga naar buiten, hem tegemoet!

7. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen 
in orde.

8. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, 
want onze lampen gaan uit.

9. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is 
er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de 
verkopers en koop olie voor uzelf.

10. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruid-
egom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen 
naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.

11. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, 
heer, doe ons open!

12. Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.

13. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur 
niet waarop de Zoon des mensen komen zal.

Vijf waren wijs, ze hadden olie in hun lampen en ze hadden ook 
een reserve aan olie zodat er geen tekort zou zijn. 

Deze vijf maagden waren standvastig in hun Redding. 

De andere vijf maagden, die door Jezus dwaas werden genoemd, 
werden afgeleid van het vasthouden van hun Redding, dus toen 
de bruidegom kwam waren ze niet op tijd om hem te ontvangen. 

1 - De nieuwe geboorte
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Nu je Jezus hebt ontvangen, weet je dat je deze weg of deze 
wedloop moet afleggen om het doel “ met Jezus tot het einde 
toe volhouden” te bereiken. 

OPROEP
Ga naar de kerk om het WOORD te horen. 
Wandel met Jezus. 
Eer God. 
Laat je dopen. 
Loop de wandeling voor nieuwe Bekeerlingen. 
Volg de cursus voor nieuwe bekeerlingen. 
Volg de Basiscursus, de Aanvullende Cursus. 
Ga God dienen. 

Opmerking: 
Kijk nooit naar de fouten van anderen, want niemand is vol-
maakt. Je ogen moeten altijd op Jezus Christus gericht zijn. 
Alleen door naar Jezus te kijken kunnen we de overwinning 
voor ons leven behalen.



112 - Zegening of vloek

2 - ZEGENING OF VLOEK

Galaten 3:13-14
13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet 
door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: 
Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,
14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de 
heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest 
zouden ontvangen door het geloof.. 

Jezus zegt dat de zegeningen van Abraham voor ons zijn. We 
weten allemaal dat Abraham een heel gezegend man was. Laten 
we beginnen met het feit dat God de aarde met alles erop en 
eraan heeft gemaakt. 

Genesis 1:1
In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Na het scheppen van de aarde met alle dingen, schiep God de 
mens naar Zijn beeld en gelijkenis en gaf hem heerschappij 
over de hele aarde. 

Genesis 1:26-27
En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar 
Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, 
over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde 
en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van 
God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
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Nadat Hij de man en de vrouw had geschapen, gebood God 
hen in 
Genesis 2:16-17-

16 En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van 
de hof mag u vrij eten,
17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, 
daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, 
zult u zeker sterven.

God gebood de mens dat als hij gehoorzaamde, alles goed zou 
zijn en dat de mens onder de mantel van Gods glorie zou leven

Maar er was een wezen dat Lucifer heette en in opstand kwam. 
Hij sleepte een derde van de engelen mee naar de hel. Zo 
veranderde hij in de duivel (de bedrieger) en werd hij uit de 
hemel geworpen. 

Toen de duivel het prachtige wonder zag dat God had geschapen, 
de mens naar zijn beeld en gelijkenis, bedacht hij een plan om 
de mens te vernietigen. De duivel, in de vorm van een slang, 
misleidde de vrouw en op haar beurt bracht zij haar man ertoe 
om ook te zondigen tegen God. Zo kwam de vloek de aarde 
binnen en werd de mens uit Gods aanwezigheid verdreven. 

Genesis 3:17
En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de 
stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan 
Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem 
omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten,
al de dagen van uw leven;

God bedacht een verlossingsplan voor de mens. Hij stuurde 
zijn Zoon Jezus zodat de mens met God verzoend kon worden. 
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Toen je je leven aan Jezus gaf, werd je bevrijd van de macht van 
satan en zijn demonen. De duivel loopt rond, hij is gekomen om 
te doden en te vernietigen.  Hij probeert je te misleiden zodat 
je de waarheid niet zult leren kennen. De waarheid is Jezus 
volgen, naar de Kerk gaan, God dienen, naar een Huisgroep 
gaan, en altijd met Jezus wandelen.

De Bijbel zegt dat God ons de zegeningen al heeft gegeven zoals 
geschreven in Deuteronomium 28, dat uit twee delen bestaat: 
Het ene bevat de zegeningen en het andere de vloeken. 

Deuteronomium 28-1-14
Zegeningen voor wie gehoorzaam is
Deuteronomium 28:15-68
Vloeken voor hen die ongehoorzaam zijn.

ZEGENINGEN VOOR WIE GEHOORZAAM IS
Deuteronomium 28-1-14

Hoofdstuk 28 vers 1 zegt 
En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, 
nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u 
heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, 
uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken 
van de aarde.

We kunnen dit hele gedeelte van 1 tot 14 bestuderen.  Wanneer 
we alles wat er geschreven staat naleven en in praktijk brengen, 
zal God al deze zegeningen over ons zenden. 

Maar iedereen die zich niets van God aantrekt en Hem de rug 
toekeert, vanaf vers 15 komen al de vloeken over hen. 

2 - Zegening of vloek
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DE VLOEKEN VOOR DEGENEN DIE ONGEHOORZAAM ZIJN
Deuteronomium 28:15-68
Vers 15:

Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE, 
uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden en 
Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te 
houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en 
u zullen treffen:

DIT IS DE SLEUTEL VAN JE KEUZE: ZEGENINGEN OF VLOEKEN! 

Kies altijd de zegeningen, want alleen God is onze lieve Vader. 
Hij heeft het beste met ons voor. 

OPROEP
KOM NAAR DE KERK . 
GA NAAR EEN FAMILIEGROEP. 
WANDEL MET JEZUS. 
LATEN WE GOD DIENEN. 
GOD HEEFT IEDEREEN NODIG. 

Houd je ogen altijd gericht op Jezus Christus.
Kijk niet naar de omstandigheden om je heen. Alleen Jezus is 
de Weg naar een leven van vrede, vreugde, geluk, gezondheid 
en voorspoed. 

God zal dit alles altijd aan je geven als je doel is om te volharden 
in de redding die je in Christus hebt ontvangen.



153 - Bekering van dode werken - I

3 - BEKERING 
VAN DODE WERKEN - I

1. HOE JE LEVEN OP TE BOUWEN 

EEN WIJZE MAN
Deze bouwt zijn huis op de rots. Hij bouwt zijn leven door naar 
het Woord van God te luisteren en het te doen. Wanneer er 
problemen komen, gaat hij er niet onderuit 

Lukas 6:47-48
47 Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en 
ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is.
48 Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: hij groef en 
diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge 
vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon 
het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd.

EEN DWAZE MAN 
Deze bouwt zijn huis op zand. Hij bouwt zijn leven door NIET 
naar het Woord van God te luisteren of het NIET te doen. 

Lukas 6:49
Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan 
een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. 
Toen de waterstroom ertegenaan sloeg, stortte het meteen 
in, en de val van dat huis was groot.
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2. DE GRONDBEGINSELEN VAN DE LEER VAN 
CHRISTUS 
Hebreeën 6:1-2 

1 Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking 
tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, 
zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van 
dode werken en van geloof in God,

2 van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de 
opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.

Leer van bekering van dode werken 
Leer van het geloof in God 
Leer van de Doop 
Leer van de handoplegging 
Leer van de opstanding van de doden 
Leer van het eeuwige oordeel 

3. BEKERING VAN DODE WERKEN 
Wat zijn dode werken?  
Alles wat de dood voortbrengt.

BEKERING, een LEVENSWIJZIGING, de verkeerde levenswijze 
de rug toekeren 

4. WAT ZIJN DE DODE WERKEN?

AFGODERIJ
Beelden, standbeelden, enz.
Exodus 20:1-5 

1 Toen sprak God al deze woorden:
2 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit 
het slavenhuis, geleid heeft.
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3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding 
van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het 
water onder de aarde is.

5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, 
want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de 
misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het 
derde en vierde geslacht van hen die Mij haten.

TOVERIJ
Spiritisme, het raadplegen van de doden 
Deuteronomium 18:9-12 

9 Wanneer u in het land komt dat de HEERE, uw God, u geeft, 
mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden 
van die volken.

10 Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of 
zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, 
die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is,

11 die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een 
waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt.

12 Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de 
HEERE. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de HEERE, 
uw God, deze volken van voor uw ogen uit hun bezit.

Mediums, horoscopen, handlezen 
Openbaring 22:14-15

14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen 
hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten 
de stad mogen binnengaan.
15. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, 
de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en 
ieder die de leugen liefheeft en doet.

3 - Bekering van dode werken - I
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4 - BEKERING 
VAN DODE WERKEN - II

1. RUZIE, KRITIEK, MET DE VINGER WIJZEN, 
    CONFLICTEN
 

Jakobus 3:16
Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde 
en allerlei kwade praktijken.

Jesaja 58:8-9
8 Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel 
snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de 
heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn.

9 Dan zult u roepen en de HEERE zal antwoorden, dan zult 
u om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik. Als u 
het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger 
en het uitspreken van ongerechtigheid;

Mattheüs 7:1-5
1 Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt;
2 want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf 
geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u 
ook gemeten worden.
3 Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, 
maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?
4 Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de 
splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog?



20 Algemene cursus voor nieuwe bekeerlingen

5 Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u 
goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder 
te halen.

2. ZONDIG LEVEN, OVERSPEL
Galaten 5:19 en 20

19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk 
overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-
uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,

3. DRONKENSCHAP EN GULZIGHEID
Galaten 5:21

jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en derge-
lijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd 
heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet 
zullen beërven.

4. NIET VERGEVEN, HET KOESTEREN VAN WROK EN 
BITTERHEID
Matteüs 18:21-35

21 Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel 
keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? 
Tot zevenmaal toe?

DE GELIJKENIS VAN DE GEWETENLOZE SCHULDEISER
32 Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte 
dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij 
dat smeekte.
33 Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw 
mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had?
34 En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, 
totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben.
35 Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder 
van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft.



215 - De Waterdoop

5 - DE WATERDOOP

1. DE WATERDOOP IS GEEN REDDING
Redding bestaat uit: 

- geloven in Jezus en wat Hij heeft gedaan:
- Berouw hebben van je zonden en je verkeerde leven. 
- Jezus ontvangen als je Redder.

2. HET IS EEN GEBOD VAN JEZUS
Handelingen 2:38

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt 
worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de 
zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Markus 16:15,16
15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik 
het Evangelie aan alle schepselen.
16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig wor-
den, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

3. VOORWAARDEN OM GEDOOPT TE WORDEN
De enige voorwaarde is dat je Jezus al als je Heer en Redder 
hebt aangenomen.

Als Heer, omdat Jezus degene is die jouw leven bestuurt.
Als Redder, omdat het Jezus is die je heeft gered, genezen en 
geholpen ....
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4. WAT BETEKENT DE WATERDOOP?

4.1- DE DOOD VAN ONS OUDE IK
Het is onze begrafenis

II Korintiërs 5:17
Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schep-
ping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

4.2- HET WEGWASSEN VAN ZONDEN
Het Bloed dat Jezus aan het kruis van Golgotha heeft vergoten 
wast ons schoon van alle zonden.
De waterdoop is een uiterlijke daad die de innerlijke wassing 
symboliseert welke Jezus heeft gedaan.

4.3- DE OPSTAND VAN EEN NIEUWE IK
Het symboliseert “opnieuw geboren worden”, voor een leven 
met God.
Romeinen 6:1 tot 4

1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, 
opdat de genade toeneemt?

2 Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de 
zonde gestorven zijn, nog daarin leven? 

3Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt 
zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?

4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, 
opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot 

de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven 
zouden wandelen.

4.4- HET BETEKENT DAT WE EEN DISCIPEL VAN JEZUS ZIJN
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Redding betekent niet dat je op een dag je leven aan Jezus geeft 
en daarna nooit meer iets doet.

Als we eenmaal zijn binnengegaan door de deur van het 
Koninkrijk van God (door Jezus), dan moeten we nu de smalle 
weg bewandelen, die ons leidt naar de tegenwoordigheid van 
de Vader.

5. BIJBELSE VOORBEELDEN

5.1- DOOP VAN DE KAMERHEER
Handelingen 8:35-38

35 En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat 
Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus.

36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. 
En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij 
gedoopt te worden?

37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het 
geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus 
Christus de Zoon van God is.

38 En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in 
het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.

5.2- PETRUS BIJ HET HUIS VAN CORNELIUS
Handelingen 10:44-48

44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige 
Geest op allen die het Woord hoorden.

45 En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als 
er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat 
de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort 
werd,
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46 want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God 
grootmaken. Toen antwoordde Petrus:

47 Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, 
die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet 
gedoopt zouden worden?

48 En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de Naam 
van de Heere. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen 
te blijven.

6. ENKELE ONBEGRIPPEN

6.1- BABY’S DOPEN
We dopen geen baby’s omdat ze geen “begrip” van bekering 
of geloof hebben.

6.2- HET LEVEN VAN DE DEELNEMERS BEOORDELEN
Het is in sommige kerken de gewoonte om een groep oudere 
broeders erop uit te sturen om het leven van de kandidaten te 
onderzoeken. 
Dit is fout! Dit is niet Bijbels.

Er bestaat onmiddellijke heiliging en een progressieve heiliging.

7. HOE GEBEURT DE DOOP?

7.1- DOOR ONDERDOMPELING

7.2- IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST
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6 - DE DOOP IN DE HEILIGE 
GEEST

7 STAPPEN OM DE DOOP IN DE HEILIGE GEEST 
TE ONTVANGEN

1. DE HEILIGE GEEST IS ONS AL GEGEVEN
Op de dag van Pinksteren heeft God ons al de Heilige Geest 
gegeven. Sinds die dag is Hij aanwezig in deze wereld.

Het is aan ons om de gave van de Heilige Geest te ONTVANGEN.
We moeten God niet VRAGEN om ons te vullen met de Heilige 
Geest. Vragen is gebrek aan geloof.
We moeten naar Jezus gaan om de doop te ONTVANGEN.

2. WIE KAN DE HEILIGE GEEST ONTVANGEN
Een ieder die opnieuw geboren is, is in staat om de Heilige 
Geest te ontvangen.

Johannes 7:38-39
38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van 
levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
39 En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, 
ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, 
omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
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Handelingen 2:38
En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt 
worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de 
zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

3. HET IS BIJBELS OM DE HEILIGE GEEST TE ONTVANGEN
Hoe kan ik de Heilige Geest ontvangen? 
Door handoplegging
Handelingen 8:17

Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige 
Geest.

Handelingen 9:17
... hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, bro-
eder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, Die u 
verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat 
u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld 
zou worden.

Handelingen 19:6
En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de 
Heilige Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen en 
profeteerden.

4. JOUW ROL IN HET ONTVANGEN VAN DE HEILIGE GEEST
De Heilige Geest beweegt zich in de stembanden en legt boven-
natuurlijke woorden in onze mond.
De Heilige Geest geeft ons woorden, maar wij moeten wel 
praten.
Handelingen 2:4

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begon-
nen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit 
te spreken.

I Korintiërs 14:2
Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot 
mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in 
zijn geest spreekt hij geheimenissen.
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Spreken in tongen is:
De mens in het vlees, sprekend tot God in de Geest.

God beloofde in  Joël 2:28,29
28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten 
op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, 
uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen 
visioenen zien.

29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die 
dagen Mijn Geest uitstorten.

5. VERGEET ALLES WAT NIET BELANGRIJK IS
Vergeet verkeerde leerstellingen en de vrees om iets verkeerds 
te ontvangen.
Lucas 11:11-13

11Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om 
brood vraag t, een steen geven, of ook als hij om een vis 
vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven,
12 of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven?

13 Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet 
te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige 
Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

6. GEBED
GEBED OM DE HEILIGE GEEST TE ONTVANGEN
“Jezus ik geloof in mijn hart, op basis van de Bijbel,

dat de gave van de Heilige Geest voor mij is.
Net zoals ik eeuwige redding heb ontvangen door geloof,

is het ook door geloof dat ik nu de
de doop in de Heilige Geest ontvang,

met het bewijs van het spreken in nieuwe tongen.
Amen”.

We ontvangen de Heilige Geest door geloof, door gebed, op 
dezelfde manier als we Jezus hebben ontvangen!

6 - De doop in de Heilige Geest
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7. GOD PRIJZEN
Prijs God nu in je nieuwe hemelse taal. Zeg geen enkel woord 
in je eigen taal. De Heilige Geest zal je de woorden geven, net 
alsof je tong iets wil zeggen.

Verhef zonder angst en vol vertrouwen je stem en laat die 
bovennatuurlijke klanken horen, wat ze ook mogen zijn. DIT 
IS GELOOF.

Blijf die bovennatuurlijke woorden uitspreken totdat je er in 
jezelf zeker van bent dat je de duidelijke taal hebt ontvangen. 
Vergeet niet dat het niet de Heilige Geest is die praat. Hij geeft 
alleen de taal en de woorden. Jij bent degene die ze moet 
uitspreken.

Als de taal in het begin niet vloeiend is, wees daar niet ont-
moedigd door, twijfel er niet aan dat je de gave van de Heilige 
Geest hebt ontvangen. De duivel kan met de gedachte komen 
dat alles nep is, maar vergeet niet dat hij een leugenaar is, de 
vader van de leugen.

Wees gehoorzaam aan de Heer, bid, zing in de Geest, ga verder 
in geloof.
Als het mogelijk is, kom dan samen met andere christenen die 
vervuld zijn met de Heilige Geest om in de Geest te bidden.

OPMERKING:
We dringen er bij iedereen op aan om gedoopt te worden in de 
Heilige Geest op de eerstvolgende zondag.


